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HOOGFEEST VAN PASEN 

VERRIJZENIS VAN JEZUS CHRISTUS 
Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs I; 5 , 7 - 8  
Evangelie : H. Marcus  16 , 1 - 7 
“Weest niet bang: gij zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is? Hij 
is verrezen!!” 
Zoals een engel de geboorte van Jezus verkondigde aan de herders te 
Bethlehem, zo verkondigen engelen nu ook Zijn geboorte tot een 
ander leven. En …. zij geven de diepere grond aan van de Verrijzenis: 
Christus is de levende, daar Hij uit God is geboren. Hij heeft van 
nature het leven in Zich. Hij is de “Eerstgeborene uit de doden”. 
Als eerste is Hij zeer vroeg op Paasdag, uit de moederschoot van de 
aarde tot het licht van het nieuwe leven gekomen. Daarmee voltrok 
zich een kosmisch gebeuren. Vandaar ook dat de aarde beefde.  
Het is als het ware het begin van een ‘nieuwe’ aarde, waar geen doden 
meer zullen zijn. En, wanneer een engel van God verschijnt, dan is 
het alsof ‘de andere wereld’ in de huidige binnendringt. 
Hier op aarde eindigt alles met de dood. Maar met de dood begint 
tegelijk de andere wereld met een tijd zonder einde,  een leven zonder 
dood en een nieuw begin voor al degenen die met Christus verbonden 
zijn.  
Dat is de paasboodschap. Zij maakt sinds eeuwen het ‘kerygma’, de 
hoofdinhoud van de prediking van de oerkerk, uit. 
In de preken van de apostelen is alles gericht op dit centrale feit van 
de Verrijzenis. De aandacht gaat nu verder dan het Joodse volk, Ze 
richt zich ook naar de andere volkeren en, boven de hele 
wereldgeschiedenis uit, naar omhoog. Alles is nu georiënteerd, niet 
op een einde, maar op het nieuw en hemels begin. Het eerste Pasen 
van de christenheid is het gloren van het eeuwige Pasen. 
Want, het licht heeft de duisternis verdreven. Christus is verrezen! 
Resurexit! Pasen is het feest van de “Alleluia’s”: we moeten alleluia’s  
denken,  alleluia’s zingen, alleluia’s  uitbazuinen 
Dat Christus is verrezen geloven wij en belijden wij en daarnaar 
proberen wij te leven. Wij, volgelingen van Christus, zijn geboren om 
eens te verrijzen. Dat moet ons een blijvende diepe vreugde geven en 
vooral een groot dankbaar hart. 

In het evangelie krijgt de Kerk de opdracht: “Gaat nu heen en 
zegt…”, dat wil zeggen: verkondigt dit mysterie van Zijn verrijzenis. 
Dat is de roeping van priesters en, op hun terrein, ook de opdracht 
van iedere echte christen:  
Het is de taak van de Kerk zich te houden aan de juiste Leer en de 
Traditie, erover te waken en de gelovigen aan te sporen om 
veelvuldig te naderen tot de Sacramenten van de H. Eucharistie en 
de H. Biecht. 
Gelovigen kunnen de priesters ondersteuning bieden door gebed en 
broederlijk delen.    Ik wens u allen een Zalig Pasen! Amen. 
                            Uit: Jaargang Homilies E. H. Pastoor Van der Voort 
 
OP PAASDAG H. Mis  om 12 uur. Let op: het is zomeruur ! 
 
Bijzondere activiteit zaterdag 6 april: 
Op zaterdag 6 april nodigen we u uit op een gezellig samenzijn met 
4  seminaristen die behoren tot een buitenlandse traditionele 
gemeenschap en die hier op bezoek zijn voor hun paasvakantie.  
Programma:  
Om 15 uur:   
rozenkrans 
Om 15.30u : de seminaristen  
-vertellen u over hun roeping tot het priesterschap 
- zingen liederen , vnl uit hun thuislanden 
- wij zingen onze Vlaamse  liederen voor hen 
Om ongeveer 16.15u  
-nemen we samen een vieruurtje:  
   taart en drank naar keuze- ( bijdrage 5 euro) 
Om 17.00u 
-worden de Vespers voorgebeden of gezongen door de 
seminaristen. 
Rond 17.30u kunnen wie willen nog mee afsluiten met een 
avondwandeling. 
Allen van harte welkom ! 
Dus…u komt … geef dan vrijdag vooraf even een seintje. 
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