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PALMZONDAG

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiérs II: 6, 1 - 10
Evangelie : H. Mattheus 4, 1 - 11

Wat is er bijzonder aan deze zondag?

De liturgie van deze dag bestaat uit twee delen: -Enerzijds de
zegening en de processie van de Palmen, alles gekenmerkt door
vreugde, waarbij de Kerk zich ter ere van Christus de Koning in
rode ornamenten hult; anderzijds de Mis en het zingen van het
Lijden, gekenmerkt door droetheid, waarbij de Kerk ons het
pijnlijke  beeld van onze lijdende Verlosser toont.
Hoe kunnen we deze twee aspecten met elkaar verzoenen?
Jezus is onze Koning en onze Meester, zowel in zijn triomf als in
zijn vernedering. Door dit openbare eerbetoon aan haar
goddelijke Echtgenoot en Koning wil de Kerk dus

- ons geloof in de goddelijkheid van Christus versterken, voordat
we Jezus Christus , Zoon van God, zien lijden
- ons eraan herinneren dat hij vrijwillig zijn lijdensweg is
ingegaan en zich vrijwillig heeft overgegeven aan zijn vervolgers,
uit liefde voor ons en voor ons heil.

Wat is de oorsprong van de Palmzondagceremonie?
Deze ceremonie is afkomstig uit Jeruzalem. Al in de vierde eeuw
werd daar het evangelie gelezen dat verhaalt over de
triomfantelijke intocht van Jezus, gevolgd door een processie
vanaf de Olijfberg naar de heilige stad, begeleid door menigten die
takken droegen en hymnen en antifonen zongen. Rome nam dit
gebruik over rond de 1ste eeuw, met de zegening van de palmen.

Is deze ceremonie gewoon een herinnering aan wat de
Jodendeden?



Nee, het christelijke volk herhaalt de gebaren van het joodse volk
en geeft ze hun volle betekenis. Als wij Christus vereren als
Messias, Zoon van David en Zoon van God, gaat het niet om een
eenvoudige herdenking; door deze ceremonie willen wij uiting
geven aan onze verbondenheid met Jezus, aan ons verlangen om
tot zijn trouwe leerlingen te behoren en Hem te vergezellen in zijn
Lijden. Het gaat dus om een waarlijk heilig drama, waarin wij niet
slechts toeschouwers zijn, maar acteurs. Jezus is op weg naar het
kruis, naar het moment van zelfgave van de liefde. Onze
processie vandaag wil daar een beeld van zijn... Dit is de weg
waartoe Jezus ons uitnodigt (Benedictus XVI).

Wat symboliseren de takken?

Deze gezegende takken verhinderen dat de duivel, degenen die ze
met geloof bewaren, schade berokkent. Zij betekenen drie dingen:
- de goede werken die wij dragen op onze weg naar Jezus;

- een verkondiging van de overwinning van Christus op de vorst
van de dood, en van de overvloed van goddelijke barmhartigheid;
- een teken van hoop voor ons, en een stimulans om te strijden
moedig te strijden in al onze beproevingen.

Het is de tijd van de Passie die doorgaat, maar deze week is de
Grote Week of Goede Week omdat we in deze dagen de grootste
mysteries van ons geloof herbeleven: de Passie en de Verrijzenis
van Onze Heer.

De afgelopen week heeft ons geholpen het innerlijke lijden van
Jezus te begrijpen, afgewezen door zijn volk en door onszelf, en de
week die gaat beginnen zal het bloedige drama van het kruis op de
voorgrond plaatsen.

Hoe moeten wij deze plechtigheden beleven en
uitvoeren?

Wij moeten ze beleven met een grote geest van geloof en zonder
menselijk respect. Laten wij de teksten van de liturgie lezen en
overdenken, zodat wij de gebeurtenissen van onze verlossing
geestelijk kunnen herbeleven en ons verenigen met de dode en
verrezen Christus; Hijj is het die ons zal heiligen en vullen met zijn



genaden. Vooral door het ontvangen van de sacramenten van
boete en Eucharistie zal onze ziel de beste vruchten plukken.

Uit : Missel quotidien complet, abbaye du Barroux
Meditatie
Het feest van vandaag presenteert aan de mensenkinderen degene
naar wie onze ziel verlangt op twee heel verschillende manieren.
In de processie ontvangt hij koninklijke eer, en in het
lijdensverhaal zien we hem gekastijd als een boosdoener. Hier is
hij omgeven door glorie en eer; daar heeft hij uiterlijk noch
schoonheid. Hier is hij de vreugde van de mensen en de trots van
het volk; daar is hij de schande van de mensen en de verachting
van het volk. Hier wordt hij toegejuicht: Hosanna aan de zoon van
David. Gezegend zij de Koning van Isra€l die komt"! Hier roepen
ze dat hij de dood verdient en bespotten ze hem omdat hij zichzelf
tot koning van Israé€l heeft gemaakt. Hier rennen ze met palmen
naar hem toe, daar blazen ze met hun palmen in zijn gezicht en
slaan ze met riet op zijn hoofd. Hier vechten ze om zijn pad met de
kleren van anderen; daar ontdoen ze hem van zijn eigen kleren.
Hier wordt hij ontvangen in Jeruzalem als de rechtvaardige
Koning en Verlosser; daar wordt hij verdreven uit Jeruzalem als
een misdadiger en een bedrieger. Hier zit hij op een ezel, omringd
door huldeblijken; daar wordt hij opgehangen aan het hout van
het kruis, verscheurd door zwepen, doorboord door wonden en
verlaten door zijn eigen volk... Heer Jezus, of uw gelaat nu
glorieus of nederig verschijnt, altijd straalt er wijsheid vanaf. Van
uw gelaat straalt de glans van het eeuwige licht. Moge het licht
van uw gelaat altijd op ons schijnen, Heer, zowel in verdriet als in
vreugde. Zalige Guerric van Igny E. H.JP Herman

Kerk en Traditie

“Vanaf het begin is de Kerk de plaats van het geloof, waar het
geloof wordt doorgegeven en waar men door het Doopsel
ondergedompeld wordt in het Paasmysterie van de dood en de
verrijzenis van Christus, die ons bevrijdt uit het gevangen zijn in
de zonde. Hij geeft ons de vrijheid van kinderen van God en leidt
ons binnen in het mysterie van de Drie-ene God “.



“Omdat de Heilige Schrift het Woord van God bevat, heeft de
Traditie dit woord bewaart en trouw overgebracht door een
ononderbroken opvolging tot in de huidige tijd.”.
“Er is een ononderbroken ketting in het leven van de Kerk, van de
aankondiging van God, van het toedienen van de sacramenten die
-tot op heden - tot ons komen en die wij ‘Traditie’ noemen.”

Jozef Ratzinger Benedictus XVI Ecrits fondamentaux

“De paus heeft niet de macht om de Traditionele Mis in het Latijn
te verbieden, omdat de H. Mis het eigendom is van de hele Kerk,
de heiligen en de Kerk van alle tijden. "

“De paus heeft ook geen macht om de Traditionele Mis af te
schaffen, net zoals de paus niet de macht zou hebben om het
geloof van de apostelen af te schaffen. " Mgr. Schneider
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