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Zondag 23 april 
 

 Tweede Zondag na Pasen 
 

Epistel : Brief van de apostel Petrus I: 2, 21 - 25 
Evangelie : H. Johannes 10 , 11 - 16 
 
Twee weken na de doopsels van Pasen presenteert de Kerk ons Christus 
in de vertederende figuur van de herder van onze zielen. Na het epistel 
waarin Petrus memoreert wat het de Verlosser heeft gekost om ons, de 
dolende schapen, terug te brengen in zijn kudde, vertelt het evangelie 
ons de prachtige parabel waarin Jezus zelf zich voorstelt als de goede 
herder die elk van zijn schapen kent, die zijn leven voor hen geeft en hen 
ontrukt aan de ontvoerende wolf. Hij is de ware herder die de profetie 
van Ezechiël vervult, die voor het Israël van het einde der tijden een 
herder aankondigt die zijn volk zal bevrijden. 
De kudde van Christus is de Kerk. Binnen de Kerk schenkt Hij ons zijn 
leven in de sacramenten, zijn woord in de lessen die zij ons geeft, alle 
rijkdommen van zijn genade om onze weg te verlichten en onze stappen 
te ondersteunen in onze tocht naar de hemel; door haar wordt de rol van 
de ene herder onder ons uitgeoefend. Geplaatst aan het hoofd van de 
kudde, gaf Petrus zijn leven voor degenen die aan zijn zorg waren 
toevertrouwd, en sindsdien blijft het priesterambt in de Kerk de altijd 
aanwezige aanwezigheid verzekeren van degene die de ware herder van 
de zielen blijft. 
 
Meditatie 
Onze Heer kent al zijn schapen. Hij kent hun zwakheden en is er 
gevoelig voor; hij kent hun welzijn en is er de oorzaak van; hij kent hun 
zonden en is er de remedie voor; hij kent hun wonderen en is er de 
oorzaak van. Deze kennis in Onze Lieve Heer is vol zachtheid, tederheid 
en liefde; want voor hem zijn weten en liefhebben één en hetzelfde. 
Zijn schapen van hun kant kennen hem. Ze weten wat hij voor hen is: ze 
gaan met vertrouwen naar hem toe, ze weten tot wie ze zich richten. Zij 



hopen op hem met een hoop die niets kan stoppen; zij hebben hem lief 
met een liefde die niets kan doven. Onze Heer weet dit, en hij verheugt 
zich. De kennis van de Vader en de Zoon is de oorzaak, het beginsel, de 
bron en het beeld van de kennis van de Herder en de kudde. Wat een 
goedheid in deze Herder, maar wat een vreugde voor de kudde! Hij is 
bekend bij zijn Herder, zoals de Vader bekend is bij de Zoon. Zal God 
de Vader Zijn Zoon vergeten? Ah, nooit! Noch zal onze Herder ons 
vergeten. Hoe waar is het dan dat Jezus de Goede Herder is; zijn wij 
goede schapen voor Hem?  

Pater Emmanuel- Meditaties 
Gebed voor roepingen 
Heer Jezus, u had medelijden met de menigte zonder herder, zodat hij 
arbeiders voor de oogst kon uitzenden. Heer, geef ons de priesters die 
we nodig hebben in de Heilige Kerk. Wij bidden bijzonder voor priesters 
en seminaristen in traditionele gemeenschappen en die gehecht zijn aan 
de dagelijkse viering van de eeuwige liturgie van de Katholieke Kerk.   
 
Aanwezigheid van Christus in de H. Eucharistie- bekering 
Een mede uitgever van de Catholic Herald en voormalig bisschop van de 
Anglicaanse Kerk, Gavin Ashenden, was bijna 10 jaar lang kapelaan van 
koningin Elisabeth van Engeland tot aan zijn schokkend ontslag in 2018 
en bekering tot het katholicisme in 2019. Ashenden, die alles riskeerde 
voor de volheid van de waarheid die in het katholicisme wordt 
gevonden, werkte onvermoeibaar aan het verspreiden van de waarheid 
over de echte Aanwezigheid van Christus in de Heilige Eucharistie. 
Volgens Ashenden leerden alleen de Katholieke Kerk en de Leer van het 
Katholicisme de volledige waarheid van Christus in de Eucharistie. 
Ashenden was bereid zijn hele carrière op het spel te zetten om trouw te 
blijven aan deze waarheid. Terwijl de trouw aan de katholieke waarheid 
in het Westen in grote mate blijft afnemen is Ashendens’ heldere denken 
over de Eucharistie nu meer dan ooit broodnodig - en onthult hij 
onbevangen het grootste geschenk dat aan Christus' Heilige Katholieke 
Kerk is gegeven.               Uit: Lifesitenews 
 

 



Bijzonder goed nieuws !  
De Goddelijke Voorzienigheid laat ons niet in de steek; Zij zendt ons -
tijdelijk- een goede priester, Pater Nicolas (E. H. Cibian) !  
Zo kunt u  dagelijks de Traditionele Latijnse Mis bijwonen in onze 
kapel!  Deo gratias ! 
 
Missen in onze kapel 
*Maandag 24 april tot en met vrijdag 28 april : 
  18 uur: Aanbidding van het Allerheiligste  -   19 uur : H. Mis 
*Zaterdag 29 april   -  Zondag 30 april 
  9 uur : H. Mis            10 uur : H. Mis 
 
Op zondag 30 april is er enkel biechtgelegenheid vóór de Mis, niet na 
de Mis ! Hou daar rekening mee , a.u.b. ! 
Kom dus om 9.30 uur als je wilt biechten. (Taal: Frans of Engels) 
 
Van maandag 1 mei tot en met vrijdag 5 mei is er geen H. Mis. 
  
Wel is er een H. Mis op de Eerste Zaterdag, 6 mei, om 9 uur,  
 
Verder zullen er tot bijna eind mei H. Missen zijn in onze kapel. 
 
Bekering door de H. Eucharistie 
Mede-uitgever van de’ Catholic Herald’ en voormalig bisschop van de 
Anglicaanse Kerk Gavin Ashenden was bijna 10 jaar lang de kapelaan 
van de koningin, tot aan zijn schokkende ontslag in 2018 en bekering tot 
het katholicisme in 2019.  
Ashenden, die alles riskeerde voor de volheid van de Waarheid die in het 
katholicisme wordt gevonden, werkte onvermoeibaar aan het 
verspreiden van de waarheid over de Echte Aanwezigheid van Christus 
in de Heilige Eucharistie. 
Volgens Ashenden leerden alleen de katholieke kerk en de Leer van het 
katholicisme de waarheid van Christus in de eucharistie volledig - en 
Ashenden was bereid zijn hele carrière op het spel te zetten om trouw te 
blijven aan de waarheid. Terwijl de trouw aan de katholieke waarheid in 
het Westen blijft dalen en zelfs kelderen, is Ashendens heldere denken 



over de Eucharistie nu meer dan ooit hard nodig - en onthult hij het 
grootste geschenk dat aan Christus' Heilige Katholieke Kerk is gegeven. 
 
 

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 •  2930 Brasschaat 
T: 00(32) 03 645 14 67 •  E: foyer.marthe.robin@skynet.be 

info@huizemartherobin.net 
www.huizemartherobin.net     www.facebook.com/huizemartherobin 

 

 

 

Wie vindt nu dinsdag 25  en/of woensdag 26 april tijd om enkele 
uurtjes mee te helpen aan schilderwerken in- en buiten de Foyer? 
Graag een telefoontje of berichtje vooraf. 
Dank bij voorbaat ! 


