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Zondag 30 april 
 

Derde Zondag na Pasen 
 
Epistel : Brief van de H. Apostel  Petrus I : 2, 11 - 19 
Evangelie : H. Johannes  16, 16 – 20  
 
Jubilate Deo, omnis terra.  
Met de vreugde van de opstanding zingt de Kerk haar vreugde en 
verkondigt zij de heerlijkheid van de Heer.  
Maar de paasfeesten op aarde zijn slechts een anticipatie op het 
eeuwige Pasen; in de hemel wacht ons een volmaakte vreugde. Het 
zal de bekroning zijn van een in trouw beoefend christelijk leven. 
Van dit leven in trouw schetst Petrus een programma dat zowel 
eenvoudig als verheven is. Als reiziger op weg naar zijn hemelse 
thuis, zet de christen zijn reis op aarde voort door alles wat van hem 
wordt verlangd in zijn menselijk bestaan in acht te blijven nemen; hij 
weet dat dit is om God te behagen. De beproevingen zelf hebben hun 
rol: zij vormen onze geboorte tot het eeuwige leven. Volledig gericht 
op de uiteindelijke triomf, is het leven van de christen een strijd 
waarin de reeds behaalde overwinning in de persoon van de 
Verlosser geleidelijk in ieder van ons gevestigd moet worden. 
 
Meditatie 
Liefdevolle en zachte Jezus, geef mij rust in U, meer dan in alle 
schepselen, meer dan in alle zichtbare en onzichtbare dingen, meer 
dan in alles wat niet U is, o mijn God! O mijn Jezus, wie zal mij 
verlossen van mijn banden, wie zal mij vleugels geven om naar U 
toe te vliegen en in U te rusten? Wanneer zal ik vrij genoeg zijn van 
de aarde om te zien, o Heer mijn God, en te proeven hoe zoet U 
bent? Kom, kom, want zonder U gaan alle dagen en uren voorbij in 
droefheid, want U alleen bent mijn vreugde, en U alleen kunt de 
leegte van mijn hart vullen.  Laat anderen zoeken, in plaats van U, 
wat zij wensen; voor mij behaagt niets mij, noch zal het mij ooit 
behagen, dan U, mijn God, mijn hoop, mijn eeuwig heil. 

 
Aanbidding en H. Missen in onze kapel 
 
Er zijn GEEN H. Missen : 
 maandag 1 mei tot en met vrijdag 5 mei in onze kapel.  
Zaterdag, 6 mei, eerste zaterdag van de maand  
  H. Mis om 9 uur 
Zondag 7 mei: bijzondere zondag ! 
   9 uur : Aanbidding met uitgesteld Allerheiligste Sacrament 
 10 uur : H. Mis  
Vanaf maandag 8 mei is er opnieuw iedere avond om   
  18 uur :  Aanbidding    
  19 uur :  H. Mis 
 
Marialied 
O reinste der scheps’len, o moeder en maagd. 
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt, 
Maria aanhoor onze vurige bee, 
geleid ons door ’t leven, o sterre der zee; 
O sterre der zee, o sterre der zee, 
geleid ons door ’t leven, o sterre der zee. 
 
Bedreigen ons noodweer of storm op onz’ baan, 
is ’t scheepj’ onzer ziel in gevaar te vergaan. 
Bedaar dan, Maria, de storm op uw bé, 
stort hoop ons in ’t harte, o sterre der zee. 
O sterre der zee, o sterre der zee, 
stort hoop ons in ’t harte, o sterre der zee. 
 
Maria, als gij onze schreden geleidt, 
schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd; 
dan landen wij veilig ter hemelse reé, 
en danken u eeuwig, o sterre der zee. 
O sterre der zee, o sterre der zee, 
en danken u eeuwig, o sterre der zee. 
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