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Zondag 14 januari 
Tweede zondag na Driekoningen 

 
Epistel :  H. Paulus aan de Romeinen 12 , 6 - 16  
Evangelie : H. Johannes 2 , Mattheus 2 ,1 -11 
 
Met	het	evangelie	van	het	bruiloftsfeest	te	Kana	en	de	twee	gezangen	
die	daaruit	voortkomen,	is	de	liturgie	van	deze	zondag	verbonden	met	
de	 kersttijd	 en	 Driekoningen;	 de	 rest	 is	 gelijk	 aan	 de	 zondagen	 die	
volgen.		Het	evangelie	 is	 rijk	aan	symbolen	en	 is	overal	aanwezig.	De	
symboliek	 is	 tweeledig:	 het	 bruiloftsfeest	 vertegenwoordigt	 het	
verbond,	 het	water	 dat	 in	wijn	 veranderd	werd,	de	 superioriteit	 van	
het	 nieuwe	 verbond	 boven	 het	 oude	 en	 de	 aankondiging	 van	 de	
eucharistie.	"Wat	is	het	wonder	dat	de	Heer	naar	dit	huis	komt	om	een	
bruiloftsfeest	 bij	 te	 wonen,	 hij	 die	 in	 deze	 wereld	 kwam	 voor	 een	
bruiloftsfeest?"	 zegt	 de	 heilige	 Augustinus	 tijdens	 de	 Matins,	 en	 hij	
becommentarieert	de	twee	symbolismen	na	elkaar.	Alle	Vaders	zagen	
in	het	wonder	 van	Kana	de	 aankondiging	 van	de	Eucharistie,	 van	de	
transformatie	 van	 onze	 ziel	 onder	 de	 werking	 van	 Christus.	 "Aqua	
eramus,	vinum	nos	fecit":	uit	het	water	dat	wij	waren,	maakte	hij	wijn.	
Deze	diepgaande	verandering	 in	ons	wezen,	die	ons	gelijk	maakt	aan	
Christus	hier	beneden,	bereidt	ons	voor	op	het	banket	van	het	eeuwige	
bruiloftsfeest	waartoe	we	allemaal	zijn	uitgenodigd	met	de	hele	Kerk.	
	
Meditatie	
In	 de	 woestijn	 vermenigvuldigde	 Onze	 Lieve	 Heer	 het	 brood	 en	 te	
Kana	veranderde	hij	 het	water	 in	wijn.	 Zo	 liet	hij	 de	monden	van	de	
mensen	wennen	aan	zijn	brood	en	wijn,	totdat	hij	hun	zijn	lichaam	en	
bloed	gaf.	Hij	liet	hen	proeven	van	een	vergankelijk	brood	en	wijn,	om	
hen	 te	 laten	 verlangen	 naar	 zijn	 levengevend	 lichaam	 en	 bloed...	 Hij	
trok	ons	naar	deze	dingen	die	aangenaam	zijn	voor	het	gehemelte,	om	
ons	nog	meer	te	trekken	naar	dat	wat	onze	ziel	ten	volle	verlevendigt.	
Hij	verborg	zoetheid	 in	de	wijn	die	hij	maakte,	om	de	gasten	te	 laten	
zien	welke	onvergelijkbare	 schat	 verborgen	 ligt	 in	 zijn	 levengevende	
bloed.	
Als	eerste	teken	gaf	hij	een	wijn	die	de	gasten	gelukkig	zou	maken,	om	
te	laten	zien	dat	zijn	bloed	alle	volken	gelukkig	zou	maken.	Zoals	wijn	



betrokken	 is	 bij	 alle	 vreugden	 op	 aarde,	 zo	 is	 alle	 ware	 bevrijding	
verbonden	met	het	mysterie	van	zijn	bloed.	Hij	gaf	de	gasten	te	Kana	
een	 voortreffelijke	 wijn	 die	 hun	 gedachten	 veranderde,	 om	 hen	 te	
laten	 weten	 dat	 de	 leer	 die	 hij	 hen	 zou	 geven	 hun	 harten	 zou	
veranderen.																																					St	EphremDiatessaron….tekst	bezorgd	
door	Pater	Herman	
		
De	voorbije	periode	in	onze	Foyer-kapel	
Wij	kijken	dankbaar	terug	op	de	vele	mooie	H.	Missen	die	we	dankzij	
de	tussenkomst	van	pater	Herman	(	Abbé	J.	P.	Herman)	
konden	beleven	in	onze	kapel	te	Brasschaat.	
Dit	 werd	 al	 ingezet	 met	 Allerheiligen,	 met	 Allerzielen	 en	 de	 drie	 H.	
Missen	 op	 die	 dag	 en	 op	 St	 Hubertus	 met	 ,	 na	 de	 H.	 Mis,	 	 de	
broodwijding.		Ook	was	er	een	H.	Mis	op	zondag	19	november.		
Op	 zaterdag	 16	 december	 hadden	 we	 met	 velen	 om	 10u	 de	
gelegenheid	om	te	 	biechten	,	zodat	de	H.	Mis	maar	kon	beginnen	om	
12u.	Ook	op	zondag	17	december	was	de	H.	Mis	om	12u.	
Met	de	Kerstdagen	hadden	we	de	gelegenheid	om	de	drie	H.	Missen	te	
volgen	 :	 de	 Nachtmis	 om	 23.30u,	 de	 Dageraadsmis	 om	 10u	 en	
aansluitend	 de	 Dagmis	 om	 10.45u.	 Ook	 op	 Tweede	 Kerstdag	was	 er	
een	H.	Mis	om	9u..	
Op	oudejaarsavond	om	18u	dankten	we	God	met	het	“Te	Deum”	in	een	
mooi	gebedsuur	en	op	Nieuwjaarsdag	vroegen	we	de	zegen	over	het	
nieuwe	jaar	met	het	“Veni	Creator”,	gezongen		voor	de	H.	Mis.			
Deze	mooie	 periode	 werd	 dan	 op	 6	 en	 7	 januari	 met	 het	 Feest	 van	
Driekoningen	 afgesloten	 met	 H.	 Missen	 en	 een	 receptie	 met	 de	
traditionele	Driekoningen-taarten.		
Al	hadden		we	hier	in	de	foyer	een	zwaar	jaar,	de	Voorzienigheid	heeft	
ons	 niet	 in	 de	 steek	 gelaten.	 Integendeel	 !	 Daarvoor	 nogmaals	 onze	
oprechte	 dank	 	 aan	de	 priesters	 die	 dit	met	 hun	 gedreven	 en	 vurige	
roeping,	mogelijk	maakten	!			Deo	gratias	!	
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