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Zondag 14 mei 
Vijfde Zondag na Pasen 

 
Epistel : Brief van de H. Apostel Jacobus 1 , 22 - 27 
Evangelie : H. Johannes  16 , 23 – 30 
 
Vanaf de derde Zondag na Pasen, begon Jezus ons te spreken over Zijn 
hemelvaart, gaf Hij zijn apostelen troostmiddelen, want Hij wist dat ze 
bedroefd zouden zijn na Zijn vertrek. Op de Derde zondag zei Jezus : “ Ik 
verlaat u, maar wees gerust: het is niet voor lang… Ik zal u weerzien en 
dan blijven we eeuwig samen”. Op de Vierde Zondag zei Hij: “Ik ga wel, 
maar om uw plaats voor te bereiden… Bovendien zal Ik u iemand zenden – 
de H. Geest- in mijn plaats die u sterk zal maken”. En vandaag op deze 
Vijfde Zondag : “Het is waar, Ik ga op ten hemel maar….al wat gij zult 
vragen in Mijn Naam, zult gij verkrijgen !”  Tenslotte is de enige droefheid 
nog deze: Jezus aangezicht niet meer aanschouwen voor een zeer korte 
tijd…Hem niet meer kunnen spreken…Maar…in de heilige eucharistie 
krijgen we wel meer dan Jezus’ aangezicht !... 
Deze dag is een gebedsdag en vormt zo een mooie voorbereiding op de 
drie ‘biddagen’ die volgen: de Kruisdagen. En dan wordt het 
Hemelvaartsdag. 
 
De Kruisdagen ,  3 gebedsdagen voor Ons Heer Hemelvaart 
Deze dagen, maandag, dinsdag en woensdag vormen samen met 25 april, 
het feest van de Evangelist Marcus, dagen waarop men met een 
bidprocessie en litanie smeekt om zegen over de vruchten van de aarde. 
In het Latijn worden de kruisdagen de rogationes minores of litaniae 
minores (kleine litanie) genoemd, om ze te onderscheiden van de litaniae 
maiores (grote litanie) op het feest van Sint-Marcus op 25 april, die 
eveneens bedoeld zijn om Gods zegen te vragen over de vruchten van de 
aarde. De Nederlandse benaming ‘kruisdagen’ is waarschijnlijk ontleend 
aan de gewoonte om op deze dagen een processie te houden door velden en 
akkers, waarbij de priester een kruis meedroeg. 
De oorsprong van de Kruisdagen dateert van de 5de eeuw. 
Rond 470 werden ze door Mamertus, bisschop van Vienne ingevoerd. Er 
werd een bidprocessie gehouden om Gods hulp af te smeken tegen rampen 
en nood, waar Zuid-Frankrijk in die tijd veel door geteisterd werd. Sinds de 
9de eeuw vond de processie ook plaats in Rome, maar pas tegen het einde 
van de middeleeuwen werd zij voor de gehele Kerk overgenomen. Het 

vasten dat oorspronkelijk aan deze dagen verbonden was, nam men niet 
over omdat in de Paastijd geen vasten was toegestaan. Behalve tegen 
rampen wordt er op de Kruisdagen gebeden om zegen over de vruchten van 
de aarde. 
 
Ons Heer Hemelvaart, donderdag 18 mei 
Dit feest vormt het sluitstuk van de driedelige verlossingsakte van Jezus 
Christus. Wij bidden dit in het eerste gebed na de consecratie, het ‘Unde et 
memores’ “…bij de gedachtenis aan het heilig Lijden van dezelfde 
Christus, Uw Zoon, onze Heer, alsook aan Zijn Verrijzenis uit de dood en 
Zijn glorievolle Hemelvaart…”. 
Het feest valt op de 40ste dag na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren.  
De oudst bekende viering van Hemelvaartsdag dateert uit de vierde eeuw, 
opgetekend door de kerkhistoricus Eusebius. In de loop der tijd kreeg de 
feestdag steeds meer gewicht, waardoor het een algemene feestdag werd. 
De paaskaars blijft gedurende heel de paastijd tot en met 
het hoogfeest van Pinksteren branden bij elke liturgische viering. Hierdoor 
wordt sterker de eenheid van heel de paastijd benadrukt. 
In ons land is Hemelvaartdag één van de 4 kerkelijk geboden feestdagen 
met verplichting tot het bijwonen van de H. Mis. 
Hemelvaartsdag is sinds de pauselijke encycliek van paus Leo XIII over 
sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum geschreven in 1891, het feest 
van de Christelijke Arbeidersbeweging.  
 
H. Missen en aanbidding in onze kapel 
*Maandag 15, dinsdag 16 , woensdag 17  en vrijdag 19 mei 
   Aanbidding om 18 uur 
   H. Mis om 19 uur 
*Donderdag 18 mei: Ons Heer Hemelvaart 
    H. Mis om 10 uur 
*Zaterdag 20 mei : 
     H. Mis om 9 uur 
*Zondag 21 mei : 
     H. Mis om 10 uur 
Vrijdag 19 mei begint de noveen voor Pinksteren ! 
 
Woensdag 17 mei  zou onze pastoor, Z. E. H. Frans Van der Voort, 
geboren op 17 mei 1924 , 99 jaar  zijn geworden. Probeer  op die dag een 
H. Mis bij te wonen uit dank . 
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