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Zondag 21 mei 
ZONDAG NA HEMELVAART 

 
Epistel : Brief van de H. Apostel Petrus , I : 4, 7 - 11 
Evangelie : H. Johannes  15 , 26 – 27 
 
Sinds enkele zondagen herinneren de evangeliën ons aan Jezus' 
belofte aan zijn apostelen bij het Laatste Avondmaal. Hij zou hen 
niet als wezen achterlaten, maar hun de Heilige Geest zenden, Zijn 
plaatsvervanger, totdat Hij zou terugkeren. De Kerk weet hoeveel de 
aanwezigheid van de Heilige Geest voor haar en voor het leven van 
haar gelovigen betekent; in afwachting van de glorieuze terugkeer 
van de Heer roept zij voortdurend de hulp in van de Parakleet, haar 
verdediger, haar trooster en haar onophoudelijke steun. 
Deze zondag na Hemelvaart werd in de Middeleeuwen 
"Rozenzondag" genoemd: in Rome kondigde de paus de komst van 
de Heilige Geest aan het volk aan en, om de aankondiging een 
gevoeligere vorm te geven, werden rozen over de gelovigen 
uitgestrooid. 
Jezus beloofde ons dat Hij ons niet als wezen zou achterlaten, maar 
dat Hij zou komen, de derde Persoon van de Heilige Drie-eenheid. 
Deze hele Mis bereidt ons daarop voor. 
 
Meditatie 
Onze Verlosser is opgevaren naar de hemel: laat ons op aarde niet 
verontrust zijn. Laat onze gedachten zijn waar Hij is, en hier beneden 
zal rust zijn. Laat ons nu met Christus opstijgen met het hart; en 
wanneer Zijn beloofde dag komt, zullen wij Hem ook lichamelijk 
volgen. Maar terwijl wij opstijgen, moeten wij oppassen dat wij niet 
trots worden en ons op onze verdiensten beroepen alsof het onze 
eigen verdiensten zijn. Wij moeten ons hart hoog houden, gehecht 
aan de Heer; want het hart hoog houden, maar niet dichtbij de Heer, 
is hoogmoed; het hart hoog, dichtbij de Heer, is toevlucht.   

Uit homilie van St Augustinus 
 

 
Aanbidding en H. Missen in onze kapel 
*Maandag 22 mei, dinsdag 23 en  donderdag 25 mei : 
 -  18 u  : Aanbidding 
 -  19 u  : H. Mis 
*Woensdag 24 mei 
 - 19 u   : H. Mis 
 - 19.40 u : Aanbidding tot 20 uur 
*Vrijdag 26 mei  : 
 - 7.30 u : H. Mis  
   Daarna vertrekt de priester…. 
  
  Voorlopig geen H. Mis in onze kapel. 
  Dus met Pinksteren is er geen H. Mis in onze kapel. 
Verder proberen we u op de hoogte te houden 
 
We beleefden een gezegende tijd met onze dagelijkse Aanbidding 
en onze dagelijkse H. Mis ! 
Dankbaar, maar toch met aandrang vragend : 

God, geef ons priesters,  
God, geef ons heilige priesters,  
God, geef ons vele heilige priesters ! 

 
 
 
 


