HUIZE MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 28- 2023
Zondag 9 juli
Zesde zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 6,3 - 11
Evangelie : H. Marcus 8,1 -9

"De Heer is de sterkte van zijn volk!" Een prachtig lied van vreugde en
stoutmoedige zekerheid, waarin het christelijke volk opnieuw zijn
vertrouwen en zekerheid uitspreekt.

Het epistel en het Evangelie herinneren ons aan onze nieuwe toestand,
waarin zonde geen plaats mag hebben; het is het leven van Christus dat het
onze moet regelen en ons naar God moet leiden, zonder enig compromis
met een slavernijverleden waaruit Hij ons bevrijd heeft. Maar deze eis van
heiligheid zou onbereikbaar zijn en onze reis naar God onmogelijk vol te
houden als Zijn genade ons niet te hulp kwam om ons de nodige kracht te
geven. Van alle bovennatuurlijke hulp die ons wordt geschonken, de
weldaden waarvan de Mis van vandaag zingt, is de Eucharistie de
belangrijkste. De vermenigvuldiging van de broden, die haar aankondigde,
toont daarin het dagelijks brood van ons christelijk leven, het substantiéle
voedsel dat onze kracht moet ondersteunen om Christus te volgen "zonder
onderweg te falen".

Meditatie

Als U bereid zou zijn, Heer Jezus, om deze mensen niet te laten vasten,
zodat ze, gesterkt door Uw voedsel, niet bang zouden zijn voor de
zwakheid van het vasten! Als u ook van ons zou willen zeggen: 1k wil ze
niet vastend terugsturen! De Heer heeft barmhartigheid dat niemand op de
weg zal falen. Dus als iemand faalt, is dat zijn eigen schuld: het komt niet
door de Heer Jezus, en we hebben de Heer niets te verwijten. Wat zouden
we Hem kunnen verwijten? Van Hem hebben we alles ontvangen wat onze
kracht ondersteunt. Heeft Hij ons geen leven gegeven? Heeft Hij ons niet
gevoed? Zijn voedsel is onze kracht, zijn voedsel is onze moed. Maar als
we, door onze nalatigheid, de kracht die we hebben ontvangen verspillen,

dan is het niet de hulp van het hemelse voedsel dat we hebben gemist, maar

die van onze ziel.

Zo verdeelt Christus zijn voedsel; Hij wil het aan iedereen geven. Hijj
weigert het aan niemand. Maar als Hij de broden breekt en ze aan Zijn
discipelen geeft, als wij onze handen niet uitstrekken om ons voedsel te

ontvangen, zullen we onderweg falen. En we kunnen Hem niet de schuld
geven: Hij is genadig en deelt uit, maar Hij deelt uit aan degenen die bij
Hem wonen, zelfs in de woestijn ...

Sint Ambrosius, Verhandeling over het Evangelie volgens Sint Lucas

MISSEN in onze kapel ....en meer

*Zondag 16 juli : H. Mis om 12 u. Na de Mis is er een diner : wij vieren
pater Schneider zijn 30-jarig priesterjubileum. Prijs:20 euro, drank niet
inbegrepen. Graag uw reservatie voor donderdag a.u.b.

*Zondag 23 juli 7?7

*27 juli - 4 augustus Bezoek van Pater Herman en de Poolse priester Jan
*Donderdag 27 juli : H. Mis om 18.30 u

*Vrijdag 28 juli : H. Mis om 8.30 u

*Zaterdag 29 juli: H. Mis om 8.30u

*Zondag 30 juli: H. Mis om 10 u

Na de H. Mis bijzondere priesterzegen en receptie
*Maandag 31 juli, dinsdag 1 augustus, woensdag 2 augustus

H. Missen om 8 uur en om 8.30 uur
*Donderdag 3 augustus : H. Mis om 17 uur .

Na de H. Mis is er een diner. Het wordt u aangeboden. Er zal wel een
mandje staan of rondgaan voor een bijdrage voor de Foyer. Weer graag
tijdig uw reservatie. Want...de pater kookt !

*Vrijdag 4 augustus: H. Mis om 7 uur en om 7.30 uur

De priesters vertrekken die dag na het ontbijt.

“ Het onderricht van de Kerk is geen programma dat door mensen moet
verbeterd of bijgewerkt worden, maar een trouwe en volledige getuigenis
van de eschatologische openbaring van God in Zijn Mensgeworden Zoon
”vol van genade en waarheid” ( Joh. 1, 14).- ....De Kerk is historisch voor
eens en altijd gevestigd in Christus... De paus noch de bisschoppen kunnen
gehoorzaamheid vragen voor hun privé-meningen en zeker niet voor wat
tegenstrijdig is met de geopenbaarde leer en moraal door God.” Kard
Muller, 4 juli 2023

Let op: laat u niet indoctrineren: wie de synodale kerk volgt pleegt verraad
aan de Kerk van Christus en stelt zich buiten het heilsplan van Zijn
Goddelijke Kerk !

“Wij moeten opnieuw de dimensie van heiligheid ontdekken in de
Liturgie” Kard Ratzinger 1988 Huize Marthe Robin -Brasschaat



