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Zondag 30 juli 
 

Negende zondag na Pinksteren 
 

Epistel : Paulus aan de Korinthiërs I; 10, 6 - 13 
Evangelie : H. Lucas 19, 41 – 47 
 
De bronnen van ons geloof zijn de Heilige Schrift en de Traditie 
Als we ons houden aan de evangeliën, de handelingen van de 
apostelen en al hun brieven, aan de geschriften van de kerkvaders, 
dan belijden wij het ware geloof. De geloofsleer van de Katholieke 
Kerk steunt enkel daarop.  
De kerkvaders hebben de Kerk gestut en ‘verlicht’ door  
verhelderende  geschriften. Hun ‘leer’ is niet ‘hun’ leer, maar die van 
God. Hun geschriften behoren tot de rijke traditie van de Kerk. 
Met de kerkvaders kunnen wij herhalen dat de Kerk heilig is in haar 
Stichter, maar bezoedeld in haar zondaars en in de zondigheid van 
haar rechtvaardigen. Deze ‘onvolmaaktheid’ beperkt de uitstraling 
van haar waarheid en van de genaden. Nochtans: “Een gelukkig 
leven”, zegt de heilige Augustinus, “vindt men enkel in de Kerk. Zij 
is gesticht op een rots”. 
De Kerk heeft van Christus de sleutel ontvangen om te binden en te 
ontbinden, de opdracht om het ware geloof te verkondigen en de 
sacramenten toe te dienen. 
 
Een traditie van meer dan 18 eeuwen   
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is het gebruikelijk dat de 
priester de H. Mis opdraagt met het gezicht gericht naar het volk. 
Daarmee werd een 18 eeuwen lange traditie verlaten. 
In de Traditionele Latijnse Mis werd vroeger én wordt nu nog de H. 
Mis opgedragen door de priester die zijn hoofd richt naar het 
tabernakel, waarin Jezus Christus in de H. Hostie verblijft- en 
zodoende -met de rug gekeerd staat naar het volk dat het heilig 
Misoffer bijwoont.  De priester is degene die het volk voorgaat 
dankzij  zijn sacramentele wijding. 

Zo staan de priester en de gelovige aanwezigen in dezelfde richting  
ad orientem. bij  het opdragen van het Misoffer dat is 
…bedoeld voor God de Vader 
In de Traditionele Latijnse Mis is het de priester die ons voorgaat en 
leidt naar het mysterievolle offer opgedragen aan God de Vader. De 
Mis is  bedoeld voor God de Vader en geen vertoning voor de 
gelovigen. 
De priester offert in persona Christi 
…samen met gelovigen die zich aansluitend met de priester richten 
naar het altaar waar het mysterie van het kruisoffer van Christus zich 
op onbloedige maar reële wijze zal hernieuwen 
…gericht naar het Oosten Als we de oudste liturgische praktijken 
van de Kerk bestuderen dan zien we dat de priester en de gelovigen 
allen met hun gezicht naar het oosten waren gericht omdat, als 
Christus op aarde terugkeert, Hij ‘vanuit het oosten’ zal komen. Een 
traditie van meer dan 18 eeuwen, die de Kerk niet voor niets zo lang 
in ere heeft gehouden”. 
     Bisschop Slattery, Tulsa, schreef dit in zijn bisdomsblad in 2009.  
  
Bezoek pasgewijde priester en ‘onze’ pater Herman  
“Onze” pater Herman is sinds donderdag 27 juli  op bezoek. Van 
harte welkom , pater !  
Vandaag, zondag 30 juli, verwelkomen wij de onlangs gewijde 
priester Jan Andrzejewski die wij als seminarist hebben gesteund en 
die op 24 juni ll, feest van de H. Johannes de Doper, te Bordeaux  tot 
priester werd gewijd bij het  IBP - Instituut van de Goede Herder-. 
Op de dag van zijn priesterwijding hebben wij hem als geschenk een 
miskoffer laten afgeven. Vandaag schenkt hij ons iets veel groters: 
zijn bijzondere priesterzegen. Na deze H. Mis waarin  pater Herman 
de homilie zal houden, bent u uitgenodigd op de receptie.  
Vergeet het blaadje niet waarop de volgende H. Missen vermeld 
staan tot en met vrijdag 4 augustus. 
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