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Epistel : Paulus aan de Korinthiérs I11: 3,4 - 9
Evangelie : H. Lucas 10, 23 - 37

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan leert ons twee dingen: het
herinnert ons eraan wat onze eigen naastenliefde zou moeten zijn:
barmhartigheid jegens onze naasten, wie dat ook mogen zijn, en het
roept Christus' naastenliefde jegens ons op. Hij is de barmhartige
Samaritaan die de hand uitstak naar de mensheid om haar wonden te
helen en haar toe te vertrouwen aan de goede zorgen van zijn Kerk.

Het 1s de vreugde van de Kerk om, in de naam van Christus, deze dienst
van goedheid aan de mensheid te kunnen voortzetten, die in staat is de
wonden van de zonde te helen en goddelijk leven in de zielen te gieten;
een dienst van glorie die groter is dan die van Mozes, omdat hij ware
heiligheid verleent, dat wat Christus zelf ons kwam brengen en waarvan
hij de onafscheidelijke bron blijft.

Het moet ook onze vreugde zijn om hulp en steun te geven aan iedereen
in nood, uit liefde voor Christus die ons zo heeft liefgehad en die het
onze plicht heeft gemaakt om aan onze liefde voor God de vrijgevige en
onbaatzuchtige liefde voor onze naaste te verbinden.

Meditatie

De reiziger in ons evangelie is ons evenbeeld. Door de erfzonde zijn we
ontdaan van de genadegaven en gewond geraakt in onze vermogens:
onwetendheid, neiging tot het kwade, zwakheid ten opzichte van al het
goede en concupiscentie of een gevoel van ongelukkig genot ten
opzichte van het kwade. We dragen deze wonden in ons.

Een priester of een Leviet passeert een reiziger en laat hem zonder hulp
achter. Dit leert ons dat de Wet van Mozes machteloos was om de natuur
te genezen. De Samaritaan kwam bij de gewonde man en toen hij hem
zag, werd hij met ontferming bewogen. De Samaritaan is de Heer Jezus,



de gewonde man ben ik.
Dus u en ik, Heer! U aan mijn zijde, ik met U. O mijn God, stort U over
mij uit. O mijn God, u moet goed zijn, goddelijk goed! O goedheid van
mijn God, genees al mijn wonden.
Bewogen door mededogen ging de barmhartige Samaritaan naar de
gewonde man toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn
overheen. Ze combineert kracht en zachtheid. Ze is zo zacht als olie om
te genezen en zo sterk als wijn om de arme gewonde man weer tot leven
te wekken. Jezus komt dicht bij ons door zijn goddelijke menswording.
Hij verbindt onze wonden en giet zijn zachtheid uit. Zo zoet als olie om
te genezen, zo sterk als wijn om de arme gewonde weer tot leven te
wekken.
Hoe zacht is de hand van Jezus die een ziel nadert om haar te genezen;
hoe teder trekt ze de kennis van de zonde naar zich toe, de spijt dat ze
die begaan heeft, het goede voornemen om die zonde niet meer te
begaan! O zachte hand van de Verlosser Jezus, kom dicht bij mijn ziel.
Raak haar aan en zij zal genezen worden.

naar Pater Emmanuel-Abbé Herman

Jezus Christus heeft zichzelf vernederd door gehoorzaam te worden tot
de dood, ja tot de dood aan het kruis. ( Phil. 11, 8)

Maar in het Heilig Sacrament heeft Hij meer gedaan: Hij heeft willen
gehoorzamen niet enkel aan de eeuwige Vader, maar ook aan de mens,
en dit niet enkel tot de dood, maar tot het einde van de wereld. Hij de
Koning van Hemel en aarde, daalt op het woord van een mens op aarde
neer en schijnt daarna alleen op de altaren te verblijven om aan de
mensen te gehoorzamen. Hij verblijft zonder Zichzelf te bewegen. Hij
laat Zich uitstellen in de monstrans, Hij laat Zich opsluiten in de ciborie,
Hij laat Zich dragen langs de straten, Hij laat Zich brengen in de huizen,
Hij laat Zich plaatsen waar men wil, Hij laat Zich geven in de
communie, aan wie het ook moge zijn: aan de rechtvaardige of aan de
zondaar. Toen Hij op aarde leefde, zoals ons de H. Lucas zegt,
gehoorzaamde Hij aan de H. Maagd Maria en aan de H. Jozef, maar in
het H. Sacrament gehoorzaamt Hij aan zovele schepselen als er priesters
op aarde zijn.”

Uit: De schoonste Gebeden -H Alphonsus de Liguori p.372



De priesters hebben door hun wijding tot priester een macht van God
gekregen die zelfs de H. Maagd en Moeder van God niet had : priesters
mogen Jezus voor ons op het altaar tegenwoordig brengen met de
consecratiewoorden. Op dat moment hebben zij macht over God die hen
gehoorzaamt. Beseffen zij en wij dat wel genoeg?

Moge de priesters respect voor hun priesterschap hebben dit ook tonen:
Z1ij zijn nog in de wereld, maar niet meer van de wereld...

En...Jezus is veel alleen...niemand komt eens even een goede dag
wensen .en in vele kerken blijft Hij zo van zondag tot zondag eenzaam
en alleen omdat men nu in sommige plaatsen een wekelijkse Mis
verbiedst, ja lees het goed: verbiedt.

Hoe diep zit het geloof

“Bij bomen zit de kracht niet in de takken, maar in de wortels. Wie diepe
wortels hebben zullen standhouden bij onweer en stormen trotseren. Zo
ook bij het geloof”. Hermann Karl Hesse (1877-1962)

Léon Bloy kwam op tegen de modernisten die het Credo en al wat
absoluut waardevol is relativeerden en banaliseerden, die in bepaalde
middens de geloofspunten, de Leer, aanpasten als hulp voor een
comfortabeler sociaal leven. Hij merkte gelovigen op voor wie het
geloof maar een ornament is, niet het centrum van hun leven zoals bij de
apostaten. Maar de grootste verraders waren voor hem de priesters die
de H. Schriften vervormden tot ze iedere betekenis en zin voor het
geloof vernietigden en de schoonheid en heiligheid ervan omzetten in
dagelijkse banaliteiten”. - Leon Bloy.- (1846 -1917)

Het tabernakel

Jezus wil door een mirakel bij ons wonen dag en nacht, eenzaam en
alleen, wachtend op uw bezoekje aan Hem !

Lof en eer zij Jezus Christus in het Heilig Sacrament !
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