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Zondag 27 augustus 
Dertiende Zondag na Pinksteren 

 
Epistel : Paulus aan de Galaten 3, 16 - 22 
Evangelie : H. Lucas 17, 11 – 19 
 
Het gebed van deze H. Mis is als de samenvatting van onze 
catechismus. Wij vragen om de deugden van geloof, hoop en liefde , 
opdat wij Gods geboden altijd onderhouden en zo tot het eeuwig 
geluk komen.  Christus in het eucharistisch offer is daarvan het 
onderpand. (slotgebed)  - Dagmissaal 
  
“Zeg tot jezelf altijd weer opnieuw, wat er ook moge gebeuren, ‘God 
bemint mij’. En voeg er dan aan toe: ‘En ik wil proberen Hem ook te 
beminnen’.” – Fulton Sheen 
 
“ De mens is geschapen voor de hemel. De duivel brak de ladder die 
ons er naartoe leidt. Maar Jezus heeft ons, door Zijn lijden en Zijn 
Kruisdood, een andere ladder gegeven waar bovenaan de H. Maagd 
Maria ons de hand reikt om ze veilig te beklimmen”. – Pastoor van 
Ars 
 
“ Blijf onder Maria’s bescherming: doe alles met Maria, met het 
inzicht van Maria en uit liefde tot Maria “ – Priester Poppe 
 
 
“Het synodale proces is een doos van Pandora”  
De Amerikaanse kardinaal Raymond Burke hekelt in het voorwoord 
van een nieuw boek de synode over de toekomst van de Kerk. 
Volgens hem zal die alleen voor verwarring en verdeeldheid zorgen.  
Kardinaal Burke schrijft dat het adjectief ‘synodaal’ alleen maar een 
slogan is die een revolutie moet verbergen om ‘het begrip over het 
wezen van de Kerk radicaal te veranderen’. 
Met deze synode dreigt er volgens hem een doos van Pandora 
(volgens de Griekse mythologie een bron van alle ellende en onheil) 
geopend te worden.  

De kerkleider verwijst naar de Synodale Weg, het dialoogproces van 
de Duitse bisschoppen met de leken over de toekomst van de Kerk, 
dat in Duitsland al jaren aanleiding geeft tot verwarring en dwaling. 
Hij waarschuwt dat de universele Kerk niet dezelfde fout mag 
begaan.  
Het boek “ Het synodale proces is een doos van Pandora” onder de 
redactie van Julio Loredo, de voorzitter van de Italiaanse 
vereniging Tradizione Famiglia Prioprieta, en José Antonio Ureta, 
de voorzitter van de Franse organisatie Avenir de la 
culture (opgenomen op de Franse sektenlijst), telt 130 bladzijden en 
wordt uitgegeven in acht talen.  
Het boek is een alarmkreet: “Men wil de doctrine verdraaien, de 
traditie omverwerpen en de hiërarchische aard van de Kerk 
ontmantelen”…."Er is een project aan de gang om de Heilige 
Moeder de Kerk te hervormen die, doorgedreven tot de uiteindelijke 
gevolgen, de grondslagen zelf zou kunnen verstoren"… "Er wordt 
een manoeuver uitgevoerd om de Heilige Kerk te vernietigen door de 
fundamentele elementen van haar organische grondwet en haar 
doctrine te wissen, waardoor ze onherkenbaar is.”  
                                                                                  - Kardinaal Burke 
De synode vindt plaats in Rome in oktober 2023 
 
 Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze 
beschermer tegen de boosheid en de listen van de duivel… want “ de 
rook van satan is het Vaticaan binnen gedrongen”. – Paus Paulus VI 
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