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Zestiende zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Efeziérs 3, 13 - 21
Evangelie : H. Lucas 14,1 - 11

Divitias Christi! De rijkdom van Christus!

Het is de voortdurende confrontatie tussen onze ellende en de oneindige
barmhartigheid van de Verlosser die de Kerk inspireert, tegelijk met de
nadruk van haar gebed, wanneer ze God vertelt van de immense behoefte
die we aan Hem hebben. de uitnodiging van de Kerk om het onpeilbare
mysterie van de rijkdom van Christus te aanschouwen. Door te belijden dat
hij niet in staat is de oneindige dimensies ervan te meten, roept Sint Paulus
de volle omvang van het verlossingswerk op om God eer te bewijzen en
ons uit te nodigen ons open te stellen voor de genaden die God voor ons
heeft bestemd. De verlossende dood van Christus, de gave van de Geest, de
Kerk, de Heilige Schrift, de sacramenten: wat een schatten van goddelijk
leven transformeren ons leven op deze manier! Armoede en rijkdom. De
mens is niets in zichzelf, maar God heeft hem alles gegeven door hem zijn
Zoon te geven. Onze houding is er dus een van athankelijkheid van God,
maar tegelijkertijd van dankbaarheid en vreugde. De nederige trots van de
christen vindt daar zijn rechtvaardiging en zijn geheim.

Meditatie

We zeggen vaak dat we niets zijn, dat we de ellende en het vuil van de
wereld zijn; maar we zouden erg blij zijn als we op ons woord werden
geloofd en gepubliceerd zoals we zeggen. Integendeel, we doen alsof we
vluchten en ons verstoppen, zodat mensen achter ons aan rennen en naar
ons op zoek gaan; we doen alsof we de laatste willen zijn en onderaan de
tafel willen zitten, maar dat is zodat we voordeliger naar boven kunnen
komen.

Ware nederigheid doet niet alsof ze nederig is en spreekt bijna nooit
woorden van nederigheid, omdat ze niet alleen de andere deugden wil
verbergen, maar ook en vooral zichzelf wil verbergen; en als ze de vrijheid
zou hebben om te liegen, te doen alsof of haar naaste te schandaliseren, zou
ze daden van arrogantie en trots voortbrengen, om zich daaronder te
verbergen en daar volledig onbekend en verborgen te leven.

Dus mijn advies aan jou, Philotheus, is dit: laten we ofwel geen woorden

van nederigheid uitspreken, of laten we ze uitspreken met een waar
innerlijk gevoel, in overeenstemming met wat we naar buiten toe zeggen;
laten we nooit onze ogen neerslaan behalve door ons hart te vernederen;
laten we niet doen alsof we de laatste willen zijn, tenzij we dat vrijwillig
willen.

Sint Franciscus van Sales, Inleiding tot het godvruchtige leven

“Het synodale proces is een doos van Pandora”

De Amerikaanse kardinaal Raymond Burke hekelt in het voorwoord van
een nieuw boek de synode over de toekomst van de Kerk. Volgens hem zal
die alleen voor verwarring en verdeeldheid zorgen.

Kardinaal Burke schrijft dat het adjectief ‘synodaal’ alleen maar een slogan
is die een revolutie moet verbergen om ‘het begrip over het wezen van de
Kerk radicaal te veranderen’.

Met deze synode dreigt er volgens hem een doos van Pandora (volgens de
Grieckse mythologie een bron van alle ellende en onheil) geopend te
worden.

De kerkleider verwijst naar de Synodale Weg, het dialoogproces van de
Duitse bisschoppen met de leken over de toekomst van de Kerk, dat in
Duitsland al jaren aanleiding geeft tot verwarring en dwaling. Hij
waarschuwt dat de universele Kerk niet dezelfde fout mag begaan.

Het boek “ Het synodale proces is een doos van Pandora” onder de redactie
van Julio Loredo, de voorzitter van de Italiaanse vereniging 7radizione
Famiglia Prioprieta, en José Antonio Ureta, de voorzitter van de Franse
organisatie Avenir de la culture (opgenomen op de Franse sektenlijst), telt
130 bladzijden en wordt uitgegeven in acht talen.

Het boek is een alarmkreet: “Men wil de doctrine verdraaien, de traditie
omverwerpen en de hiérarchische aard van de Kerk ontmantelen”...."Er is
een project aan de gang om de Heilige Moeder de Kerk te hervormen die,
doorgedreven tot de uiteindelijke gevolgen, de grondslagen zelf zou
kunnen verstoren"... "Er wordt een manoeuver uitgevoerd om de Heilige
Kerk te vernietigen door de fundamentele elementen van haar organische
grondwet en haar doctrine te wissen, waardoor ze onherkenbaar is.”
- Kardinaal Burke

De synode vindt plaats in Rome op 23 oktober 2023

« Heilige aartsengel Michaél, verdedig ons in de strijd; wees onze
beschermer tegen de boosheid en de listen van de duivel... want “ de
rook van satan is het Vaticaan binnen gedrongen”. — Paus Paulus VI
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