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Zondag 8 oktober 
 

NEGENTIENDE ZONDAG NA PINKSTEREN 
 
Epistel : H. Paulus aan de Efeziërs 4 , 23 - 28  
Evangelie : H. Mattheus 22 , 1 – 14 
 
Alle mannen en vrouwen worden door God geroepen om zijn 
koninkrijk binnen te gaan; niemand wordt uitgesloten van het 
bruiloftsfeest waar God het huwelijk van zijn Zoon met de door zijn 
passie verloste mensheid zal vieren. Het is de vreugde van de 
christen om in de eucharistie zowel een anticipatie als een belofte 
van dit hemelse banket te vinden. Hij heeft de "nieuwe mens" 
aangetrokken waarover Sint Paulus spreekt, "naar God geschapen in 
ware gerechtigheid en heiligheid"; hij kan plaatsnemen aan de 
bankettafel. De gelijkenis van de gasten eindigt met een zin die van 
toepassing is op het hele verhaal. Niet iedereen die "geroepen" is om 
tot Gods volk te behoren, is perse gered. 
 
Meditatie  
De koning stuurde zijn dienaren, de profeten en de apostelen. De 
mysterie tafel! God roept, en er zijn zielen die niet naar Hem 
luisteren; God roept, en er zijn zielen die wel naar Hem luisteren. 
Moge mijn ziel behoren tot hen die naar U luisteren, mijn God'; U 
roept mij, laat mij U antwoorden! Hoe armzalig zijn de uitvluchten 
van hen die hun heil niet willen zoeken en niet naar het bruiloftsfeest 
willen komen! De ene man wil het land bewerken, maar alleen, 
exclusief, en alles geven wat hij heeft aan kracht, gedachten, energie 
en genegenheid. Een ander is meer op winst belust en geeft zich over 
aan de handel; hij is in zaken; en vanwege de zaken verwaarloost hij 
de grote, de enige zaak, die de verlossing van zijn ziel is. 
Door uw genade, mijn God, geef mij gehoor aan de roeping die u mij 
gegeven hebt. De koning kwam de gasten bezoeken en trof een man 
aan die niet gekleed was voor de bruiloft. Maar hoe lieflijk was zijn 
bezoek, hoe lieflijk zijn taal: Mijn vriend. Dit is God die spreekt tot 
een man die zijn genade heeft verloren: Mijn vriend, je bent geliefd, 
hoe komt het dat je niet liefhebt? Hij zweeg. Wat moet ik tegen God 
zeggen, tegen God die zo goddelijk spreekt, tegen God die zegt: 
Mijn vriend? Hij zweeg. Maar het oordeel werd toch geveld. Hij 

mishandelde zijn voeten, dus bind zijn voeten; hij mishandelde zijn 
handen, dus bind zijn handen. Hij wilde niet in het licht leven, werp 
hem in de duisternis; hij wilde de vreugde van het bruiloftsfeest niet, 
laat hem eeuwig wenen... Mijn God, red mij van zo'n vonnis! Geef 
mij uw genade om u trouw te blijven.  
Uit de Meditaties van Pater Emmanuel 
 
Hoe bidden 
“In uw gebed moet je meer Onze Lieve Heer laten werken. Je 
lichamelijke en geestelijke inspanning moet er zijn, maar dat is niet 
et voornaamste. Je moet in het diepste van je ziel gaan, daar waar je 
niet dikwijls komt en je dan zachtjes laten overvloeien in Jezus.  
Zo bad  Onze Lieve Vrouw ‘Uw wil geschiede’ heel zacht, zonder 
veel woorden, maar met heel haar wezen. Zo zouden we moeten 
leren bidden. Naar God gaan in eenvoudig geloof, niet in gevoel en 
gewaarwording.”         Uit: Geestelijke Leiding, Zalige priester 
Poppe 
 
Volgende H. Mis op zondag 15 oktober om 12 uur. Na de Mis is 
er een diner waarop u vooraf kan inschrijven. 
 
VERKOOP-WEEKEND - Wie komen helpen ? 
Zaterdag 18 én zondag 19 november 2023 organiseren wij een  
Verkoop-weekend . Dit vraagt vele medewerkers en zonder u 
kunnen we dat niet ! Vooraleer dit naar buiten bekend te maken 
hadden we graag uw toezegging dat u die dagen komt helpen, zeker 
bij de verkoop en misschien ook bij de voorbereiding ervan. We 
richten ook in het huis een cafetaria in en vragen weer hulp van 
enkele taarten bakkers. Beschouw deze dagen als een apostolaat 
waarmee we, langs onze publicaties en onze nieuwe kalender, 
getuigen van onze trouw aan de Kerk van Christus !  Het zijn 
bijzonder moeilijke tijden en die vragen om ‘ ora et labora ‘ - gebed 
én actie !  
Dat weekend is er op zondag een H. Mis om 12 uur. 
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