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Epistel : H. Paulus aan de Kolossenzen 1,9 - 14
Evangelie : H. Mattheus 24, 15 - 35

Aan het einde van het kerkelijk jaar nodigt de Heilige Kerk ons uit
om te mediteren over het evangelie van het Laatste Oordeel: op de
door God bepaalde dag zal de Mensenzoon verschijnen in zijn glorie
op de wolken van de hemel, en alle volkeren van de aarde zullen voor
Hem verzameld worden om geoordeeld te worden. Het lijdt geen
twijfel dat de Kerk ons met deze herinnering op onze
verantwoordelijkheden wil wijzen, maar ze wil ook dat we in het
oordeel van Christus de bekroning van zijn overwinning en de
voltooiing van zijn verlossingswerk zien. Laten we vervuld zijn van
vertrouwen en immense hoop bij de gedachte dat degene die zal
komen om ons te oordelen dezelfde is die naar deze wereld kwam om
ons te redden. Gedurende het hele liturgische jaar is de Kerk nooit
opgehouden ons hieraan te herinneren. Ze zei het ons op een heel
bijzondere manier op kerstavond toen ze de eerste komst van de Zoon
van God in deze wereld vierde (Collecte van de Vigilie); ze zegt het
ons vandaag opnieuw bij monde van de heilige Paulus. Onttrokken
aan de macht van de duivel, behoren wij nu al tot het koninkrijk van
de geliefde Zoon, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van
onze zonden (epistel).

Meditatie

Zij die God liethebben, moeten zich verheugen als ze het einde van
de wereld zien naderen, omdat ze spoedig deze wereld zullen vinden
die ze liefhebben, wanneer de wereld waaraan ze niet gehecht zijn,
voorbijgegaan is. Moge de hemel toestaan dat geen enkele gelovige
die God wil zien, klaagt over de beproevingen van deze wereld,
omdat hij weet dat deze wereld zo moet eindigen. Want er staat
geschreven Wie een vriend van de wereld wil zijn, maakt zichzelf tot
een vijand van God. Wie zich dus niet verheugt over het naderende
einde van deze wereld, laat zien dat hij haar vriend is en is er
daardoor van overtuigd dat hij de vijand van God is. Maar laat dit

niet zo zijn in de harten van de gelovigen, van hen die geloven dat
er een ander leven is en die door hun daden bewijzen dat ze het
liethebben... Want wat is dit sterfelijke leven anders dan een pad?
Zie, mijn broeders, wat een dwaasheid het is om zich op deze weg
uit te putten, zonder het einde ervan te willen bereiken! Maar het
evangelie roept ons toe: het Koninkrijk van God is nabij. En ook al
zegt het evangelie het ons niet, het is de wereld zelf die ons
toeroept. Haar ruines zijn haar stem: getroffen door zoveel
verwoesting is ze uit haar glorie gevallen en ze lijkt ons te laten zien
dat er spoedig een ander Koninkrijk zal volgen. Voor hen die hem
liethebben 1is hij bitter; zijn ruines verkondigen dat hij niet om
zichzelf geliefd is... Als de wereld dus afbrokkelt en we houden
haar in onze armen omdat we haar liethebben, dan is dat omdat we
aanvaarden samen met haar verpletterd te worden... Broeders, dit is
het vuur van de beproeving dat komt om haar in vuur en vlam te

zetten; trek er alles van af wat jullie kunnen!
Heilige Gregorius de Grote, Homilieén over de Evangelién

Verslag van de Conferentie: Synode over de synodaliteit

Op dinsdag 21 november hadden wij in het huis van de Foyer een
online-skype conferentie vanuit de Abdij Bénédictine te Rosans-
Hautes Alpes met Abbé JP Herman, onze Pater Herman!

De pater gaf een heldere uiteenzetting over deze synode die anders
was dan wat men ervan in de Kerk mag verwachten. Een verslag
kan u in volgend foyerblaadje lezen. Van harte bedankt, pater !!!

De Kleine Tarcisius

Dit mooie boekje voor kinderen van 4 tot 7 jaar over de Traditionele
Latijnse Mis zal waarschijnlijk vanaf volgende week beschikbaar
zijn. Wij wachten momenteel op de verzending ervan.

Kerstkaarten met kersttafereel !

Mooie dubbele kerstkaarten , verkoopswaarde 2,5 euro , bieden
we u nu aan voor de ‘black Friday’- prijs van 0,70 euro per stuk.
Komt u ze zelf halen, dan bespaart u de verzendkosten.

Liturgische Kalender 2024 — 10 euro

Bij aankoop van 10 ex. betaalt u — 20% = 80 euro i.p.v. 100 euro.
Met deze kalender als geschenk , geef je ook de schoonheid van de
Traditionele Oude Liturgie door! Niet aarzelen...doen !



Gebed voor priesters

Almachtige en eeuwige God, verwaardig u te kijken naar het gelaat
van uw Christus, de eeuwige Hogepriester, en ontferm u omwille van
Hem over uw priesters.

Vergeet niet, o genadige God, dat zij slechts zwakke en kwetsbare
schepselen zijn. Houd het vuur van uw liefde in hen levend. Houd hen
dicht bij u, zodat de vijand niet tegen hen kan zegevieren en zij nooit
hun verheven roeping onwaardig zullen zijn.

O Jezus! Ik bid tot u voor uw trouwe en vurige priesters; voor uw
lauwe en ontrouwe priesters; voor uw priesters die dicht bij ons
werken of in verre missies; voor uw priesters die lijden onder
verleiding; voor uw priesters die lijden onder eenzaamheid en
verwaarlozing; voor uw jonge priesters, voor uw oudere priesters;
voor uw zieke priesters; voor uw stervende priesters; voor de zielen
van uw priesters die lijden in het vagevuur.

Maar bovenal beveel ik u de priesters aan die mij het dierbaarst zijn:
de priester die mij heeft gedoopt, zij die mij van mijn zonden hebben
verlost; de priesters wier missen ik heb bijgewoond en die mij uw
Lichaam en Bloed hebben gegeven in de Heilige Communie; de
priesters die mij hebben onderwezen en geinstrueerd, bemoedigd en
geadviseerd; alle priesters aan wie ik dank verschuldigd ben.

O Jezus! Houd hen dicht bij uw Hof en schenk hen overvloedige

zegeningen voor tijd en eeuwigheid. Amen
Kard. Mundelein (1872-1939)

Volgende H. Mis in onze kapel is op 17 december om 12 uur.
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