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VIGILIE van KERSTMIS
“Heden zult gij weten dat de Heer zal komen en ons verlossen; en
morgen zult gij Zijn heerlijkheid zien.”.
Ex.16, 6- Graduale van de Mis

KERSTMIS Stille nacht, heilige nacht
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het Kindje 't hoogheilige paar
Rond de kribbe zingt d’ engelenschaar
Slaap in hemelse rust !

Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht
wordt door d” herders begroet in de stal,
op de bergen klinkt vreugdegeschal.
Heil de Redder is daar!

Stille nacht, heilige nacht
‘t Godlijk Kind vreedzaam lacht,
liefde spreekt uit zijn mondeke teer,
komt knielt allen bij ’t kribbeke neer.
Schenkt hem allen uw hart

“ Hodie Christus natus est .” — Zalig Kerstfeest !

“Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus, de
Heer. En dit zij u een teken: gij zult een Kindje vinden in doeken
gewikkeld en liggend in een kribbe”. - Lucas 2,1 - 14

“ God, Gij hebt deze hoogheilige nacht door de luister van het ware licht
doen schitteren; geef, bidden wij, dat wij eens in de hemel de vreugde
mogen genieten van het licht, waarvan wij de geheimen op aarde
hebben leren kennen...” - Gebed uit de nachtmis



“ Onwankelbaar heeft God de aarde gegrondvest; voor alle tijd staat uw
troon, o God, gevestigd: Gij zijt van eeuwigheid .”
Offertorium uit de dageraadsmis

“ Heel de aarde heeft het heil van onze God gezien; juich voor God gij
ganse aarde. De heer heeft zijn redding getoond en voor het oog van de
volken zijn goedheid geopenbaard.”  Graduale uit de dagmis

Kersttijd van 25 december tot 13 januari

Gedurende de hele Advent heeft de Kerk met ongekende vreugde
uitgekeken naar Kerstmis. "Het Woord is vlees geworden en Het heeft
onder ons gewoond.” Het Woord werd vlees en Het gaf ons deel aan het
goddelijke leven dat eeuwig het zijne is in de schoot van de Drie-
eenheid.

Er is een groot contrast tussen het Kind dat geboren is in een stal in
Bethlehem en de Koning van de wereld aan wie alle goddelijke namen
toebehoren en wiens heerschappij geen einde zal kennen. Hij wordt
geboren uit een maagd. Maar terwijl we zijn menselijke geboorte
bezingen wordt ons tegelijkertijd verteld dat Hij "het Woord is dat voor
alle tijden is geboren uit de Vader". Hjj is gewikkeld in doeken en ligt in
een kribbe, maar Hij is de Koning van Israél, de Redder van de wereld;
zijn troon is eeuwig en God zal zijn vijanden tot een voetbank voor zijn
voeten maken. Samen met de nederigheid van zijn geboorte nodigt de
Kerk ons uit om de grootsheid van Christus in zijn goddelijkheid te
verkondigen. Het is ook, bij voorbaat, de pracht van het werk dat Hij
komt volbrengen.
De vreugde van Kerstmis is de vreugde van het bezit van de Verlosser.
Na de vreugde van Pasen, wanneer zij de overwinning bezingt van
Christus die zijn loopbaan voltooit en uit het graf opstaat in de hemel,
"als eerstgeborene uit de doden", kent de Kerk geen grotere vreugde dan
dat zij elk jaar de vervulling viert, in Bethlehem in Judea, van de
profetieén die de komst van Emmanuél aankondigden. De incarnatie
van het Woord is het begin van de verlossing van de mensheid. Alle
mensen hebben er belang bij. De liturgie herinnert ons hieraan; na de
aanbidding van de herders van Bethlehem, kondigt de aanbidding van
de Wijzen uit het verre Oosten de uitbreiding van de verlossing naar de
uiteinden van de aarde aan. Driekoningen is een uitbreiding van



Kerstmis. Het is de impact van het mysterie van de Menswording op het
leven van alle mensen die de Kerk viert in deze twee feesten.

Het kerstseizoen opent op 25 december (de eerste vespers van het
feest worden op de 24ste gezegd) en sluit op 13 januari met de
herdenking van de Doop van Christus. De belangrijkste gebeurtenissen
rond de geboorte van Jezus, zoals het bloedbad van de heilige kinderen,
worden herdacht door speciale feesten, maar vormen één geheel met het
hoofdmysterie; de heiligdomsfeesten zelf, die van Stefanus, Johannes en
anderen, worden geharmoniseerd en beinvloed, zelfs in de keuze van de
teksten, door de liturgie van het seizoen, die al het andere overheerst en
omhult. In onze kerken komen alle tekenen van vreugde weer
tevoorschijn: de witte versieringen, het orgelspel en het luiden van de
klokken; het zingen van het Alleluia, de opmaat naar de paasvreugde;
het zingen van het Gloria in excelsis, dat door de engelen in Bethlehem
werd gezongen en oorspronkelijk voor Kerstmis was gereserveerd.
Meditatie
Kijk naar de engelen. Helemaal vrij, ze aanbidden, ze prijzen, ze zingen
de oneindige goedheid van God, ze vormen zijn hemelse hof; ze laten
zien dat er niets anders opzit dan lofprijzingen van glorie te worden; ze
laten zien dat de hoogste nederigheid erin bestaat zichzelf te vergeten in
bewondering en te schuilen in het licht.
Dit is de roeping van elke christen: daarom vraag ik jullie om intens te
putten uit de schat van de genaden van Kerstmis; daar zul je in al zijn
diepte de waarheid van de kinderlijke geest vinden, de armoede van de
herders, de stilte van Maria, de uitgelatenheid van de engelen. En net als
zij zul je met zachtmoedigheid verkondigen dat de Vrede van God
neerdaalt op alle, maar ook alle mensen van goede wil.

Dom Gérard (Pater JP Herman)

Daar ligt in de kribbe lief Jezuke zoet,

het Lammeke Gods dat ons zondekens boet!

Het komt uit de hemel waar d’ engeltjes zijn

om ons te verlossen van d’ eeuwige pijn. (2x)
O ziet toch hoe schoon Het in 't kribbeke ligt,
Hoe ‘t lacht op ons allen met stralend gezicht:
hoe ‘t reikt met Zijn armkens alsof het ons zei:



“Ik zie u zo geerne! Komt allen bij Mij! (2x)
Wij komen, wij komen, o Jezuke zoet!
Bij U is het mooi en bij U is het goed!
Wij geven U alles, ‘t zij groot of 't zij klein,
wij willen voor eeuwig uw vriendekens zijn! (2x)

De herderkens lagen bij nachte .Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte.Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij d'engelen zingen hun liederen, vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen t' Liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen

Daar schoten drie stralen dooreen:

Een straal van omhoog zij vernamen

Een straal uit het kribje beneén

Toen vlamd' er een straal uit hun ogen

En viel op het Kindeke teer

Zij stonden tot schreiens bewogen En knielden bij Jezus neer

Maria die bloosde van weelde

Van ootmoed en lief'lijke vreugd

De goede Sint-Jozef hij streelde

Het kindje der menschen geneucht

De herders bevalen ter weiden

Hun schaapjes aan d'Engelenschaar

Wij kunnen van 't kribje niet scheiden.Wij wachten het nieuwe jaar

Ach, Kindje, ach, Kindje, dat heden

In 't need'rige stalletje kwaamt

Ach, laat ons Uw paden betreden

Want gij hebt de wereld beschaamd

Gij komt om de wereld te winnen

De machtigste vijand te slaan

De kracht Uwer liefde van binnen

Kan wereld noch hel weerstaan - 1852

Tekst en melodie uit: Oude en nieuwe kerstliedere, door Jos. en Lamb.
Alberdingk Thijm, 1852
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