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Zondag 31  december 2023 
Zondag onder het Kerstoctaaf 

 
Epistel : H. Paulus aan de Galaten 4, 1 – 7 
Evangelie : H. Lucas 2 , 33 – 40 
 
Uit deze Heilige Mis 
“Toen een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn loop tot de helft 
van zijn baan was gevorderd, daalde o Heer, uw alvermogend Woord 
uit de hemel van uw koninklijke troon” .Introïtus-  Wijsh.18, 14-15  
 
“Zie, uw Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en 
tot een teken dat wordt tegengesproken”. -Evangelie  -Luc 2, 34 
 
“Onwankelbaar heeft God de aarde gegrondvest; voor alle tijd staat 
uw troon, o God, gevestigd; Gij zijt van eeuwigheid . 
                                                              -Offertorium  Psalm 92 , 1 - 2 
 
Feest van de Allerheiligste Naam Jezus – 2 januari 
“Er is aan de mensen geen andere naam gegeven waarin zij zalig 
moeten worden”. ( Hand. 4, 12) 
“Mijn mond zal de lof van de Heer verkondigen en alle mensen zullen 
zijn heilige naam zegenen.” ( Ps. 144, 21) 
Dit feest werd in 1721 door paus Innocentius XIII voor de gehele 
Kerk voorgeschreven.  
De naam Jezus is niet door mensen bedacht, maar door de hemel 
gegeven, zowel aan Maria (Luc. 1, 31) als aan Jozef (Mt. 1, 21). Twee 
getuigen, zodat daarmee de waarheid van deze Naam vaststaat. 
“In de naam van Jezus buige zich iedere knie in de hemel, op aarde en 
onder de aarde; en iedere tong belijde dat Jezus Christus de Heer in de 
heerlijkheid is van God de Vader. Ps 8,2 Heer onze Heer, hoe 
wonderbaar is uw naam over geheel de aarde” - Introïtus van de Mis 
 
Eén van de bekendste verwijzingen naar Jezus' heilige Naam is het 
IHS-monogram. De oorspronkelijke betekenis ervan gaat terug op het 
Grieks en vormt de afkorting van de naam Jezus (Grieks: Ièsous) 

Deze afkorting dateert van in de eerste eeuwen van het christendom, 
toen het Grieks nog de voertaal was. Wanneer in de loop der tijden het 
Grieks werd verdrongen door het Latijn, herkende men er geen 
Griekse letters meer in, maar een Latijnse afkorting ‘In Hoc Signo’-
IHS ‘ wat betekent : In dit Teken’,  bedoeld wordt het kruisteken.  
 
Openbaring aan de heidenen – Driekoningen-  
Hierover leest u op het volgend blaadje. 
- Driekoningenwater  -  Breng water en/of flessen mee 
- Huiszegening  
 
H. MISSEN in onze kapel : 
 
Van Oud naar Nieuw 
- Zondag 31 december :  Zondag onder het Kerstoctaaf 
                          - H. Mis om 10 uur 
                          - Aanbidding en Te Deum om 18 uur 
- Maandag 1 januari : Nieuwjaarsdag 
                          - H. Mis om 10 uur  en Veni Creator 
- Dinsdag 2 januari  om 9 uur                         
- Woensdag 3 januari om 7 uur  
   
Driekoningen = Openbaring aan de Heidenen 
-Zaterdag 6 januari : Driekoningen   
                       -H. Mis om 10 uur waarna zegening van het huis 
-Zondag 7 januari  : H. Familie 
                                -H. Mis om 10 uur   
Na deze H. Mis bent u welkom op de Driekoningen-receptie. 
Dank aan de priester en de seminarist , goede reis  en tot weerzien!. 
 

Aan allen een gezegend, gezond en  zalig nieuwjaar 2024 ! 
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