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wekelijks foyerblaadje nr 7 2024
zondag 18 februari 2024
EERSTE ZONDAG VAN DE VASTEN

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen II: 6,1 - 10
Evangelie : H. Mattheus 4,1 — 11

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

"Nu is de aanvaardbare tijd, nu zijn de dagen van verlossing"
(epistel). De veertigdagentijd brengt de heilige dagen waarin we
werden verlost weer voor onze ogen en nodigt ons uit om al onze
plichten met meer ijver te vervullen, om ons door de zuivering van
ons lichaam en onze ziel voor te bereiden op het vieren van de
mysteries van het lijden en de verrijzenis van de Heer.
En om ons te bemoedigen aan het begin van deze tijd van retraite,
biedt de liturgie ons het voorbeeld van onze Verlosser die zich
terugtrok in de woestijn voordat hij zijn openbare leven begon
(Evangelie). Deze episode is de voorbode van de overwinning van
Christus: Adam was bezweken voor de verleiding, Christus, de
nieuwe Adam, triomfeert over Satan en verkrijgt voor ons de
genaden om op onze beurt te triomferen in al onze verleidingen.
Psalm 9o, die we in alle gezangen van deze mis terugvinden, is de
psalm van de vastentijd bij uitstek: de psalm van vertrouwen en
geestelijke strijd. Hij toont ons de goddelijke Voorzienigheid die
onze reis naar de hemel leidt en beschermt, doorheen de
moeilijkheden en verleidingen van dit aardse leven.

MEDITATIE

Onze Heer is in de woestijn; Adam was in het paradijs. Adam
ontbrak het aan niets en werd verslagen; Onze Heer ontbrak het
aan alles en was overwinnaar. Wie genot zoekt, wie het goed wil
hebben op aarde, bereidt de verleider een gemakkelijke
overwinning voor. Wie genietingen schuwt, armoede en ontbering
omarmt, verwerft onoverkomelijke kracht tegen Satan. Hoe goed
is het om Jezus in zijn woestijn te zien! Hij heeft geen ander
onderdak dan de hemel, geen ander bed dan de aarde, geen ander



voedsel dan vasten, geen andere bezigheid dan gebed en gesprek
met zijn Vader in de hemel. Heer Jezus, is het niet het meest
begeerlijke op aarde om daar met U te zijn? Wat een dagen, wat
een nachten, wat een stilte, wat een ontberingen, wat een
boetedoening! Heer Jezus, trek ons met U mee de woestijn in; het
zal zoeter voor ons zijn dan een paradijs van verrukkingen, als we
er maar met U zijn. Geef ons de geest van retraite, stilte en
bezinning en houd ons altijd bij U.
Pater Emmanuel, Meditaties

Kruiswegmeditatie

Iedere vrijdag tijdens de Vasten houden wij om 15 uur in onze kapel
een kruiswegmeditatie bij het Heilig Sacrament .

Om 14.30u is de kapel open voor meditatie met het gezongen
Impropreria of voor het bidden van de Droeve Mysteries van de
rozenkrans.

Kalenders en “De kleine Tarcisius”

Wie kan nog kalenders kopen en/of verkopen? We hebben er nog
een 15-tal. Dank bij voorbaat.

Wie kan helpen met de verkoop van “De Kleine Tarcisius™

Helpen is meewerken aan een Eucharistisch apostolaat!

De H. Mis is op zondag 18 februari om 12 uur
Na de H. Mis askruisje
en ons jaarlijks Broederlijk Delen- diner

Ook onze 15t¢ omhaling Broederlijk Delen voor wie niet met een
overschrijving werken

BROEDERLIJK DELEN —(VASTEN)DINER
op zondag 18 februari 2024
12u: H. Mis 12.50 u: aperitief 13.00 u: diner



MENU
Romige seldersoep ( 5 euro)
*

Varkenshaasje met gratin dauphinois
champignons en groentenkrans ( 23 euro)
*

Kaasschotel met stokbrood ( 6 euro)
*

Koffie met gebakje van het huis ( 4 euro)

Prijs menu: : 30 euro — kinderen onder 10 jaar 10 euro
Aperitief, wijn, water en koffie zijn niet inbegrepen

Het menu kan ook per gerecht gevraagd worden.

Betalen bij inschrijving op rekening van de Foyer
of contant ter plaatse.
Dranken worden ter plaatse contant betaald.

Huize Marthe Robin Kapelsesteenweg 208 2930 Brasschaat
IBAN: BE 28 4024 0365 8120 BIC : KREDBEBB
Mededeling: diner 18 februari ........... personen

Reserveer ten laatste op vrijdagmiddag 16 maart !

De Kerk moet zich niet aanpassen

“Tk denk dat de Kerk zich helemaal niet moet aanpassen aan de
evolutie van de maatschappij. Dat mag ze zelfs niet doen. ... Vanaf
het moment dat de Kerk een discours verdedigt dat evolueert zoals
de wereld het verwacht, is de Kerk niet langer meer van nut.

Ik geloof dat Jezus Christus niet kwam om een toegevende
toespraak te houden, niet kwam om de wereld te behagen. Had Hij
dit wel gedaan, dan zou Hij niet gestorven zijn op het kruis”. —
Uit een interview met E. H. Raffray — IBP
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